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Beste donateur / vrijwilliger,

Via deze derde nieuwsbrief krijgt u actuele
informatie over het wel en wee van smederij

De Hoefhamer: Het is overigens voor het
grootste deel positief nieuws want het blijkt best
goed te gaan met ‘onze’ eeuwenoude’ smederij.

Terugblik OMD

Open Monumentendag 2006 was ook voor

de smederij succesvol. 's Morgens werden de
informatieborden in gebruik genomen evenals
een paar aanpassingen in het interieur. Het aan-
rechtje achter in de smederij is wel met meest
opvallend maar ook erg nuttig. De vrijwilligers
kunnen nu een kop koffie zetten, hun handen
wassen e.d. De in gebruik name van de borden
gebeurde door vrijwilliger Willeke Scholten
middels het veroorzaken van een ‘knalletje’.
Haar leermeester, de heer H. Smit, deed even
later voor hoe het had gemoeten.

Leerm Smit d

reert met succes hoe het wel moet.

Halverwege de ochtend kwam hoefsmid
W.Veldkamp uit Zalk. Eerst smeedde hij een

hoefijzer. Even later besloeg hij buiten een paard.

Dit baarde vanzelfsprekend veel opzien in de
Smedestraat.Velen bezochten deze zaterdag de
smederij. Een uitgelezen kans voor de dames
Adrie en Willeke om met succes 25 donateurs
te werven! Ook de verkoop van smederij-
producten verliep naar wens, vooral de keurig
verpakte ‘vreugdewippers' en het originele
Hoefhamerbier vonden veel aftrek. 's Middags
gaven onze vrijwilligers Jansen & Van Panhuis
enVan der Graaf & Doormwaard voor de vele
belangstellenden demonstraties van de aloude
smeedkunst.

Overhandiging van de Univécheque.
Vl.n.r: Henk Hulst, Jacqueline Kiuin en Kor de Weerd.

Over borden gesproken...

Dankzij sponsoring van het Voor elkaar fonds'van
Univé Stad en Land konden zes kleurrijke infor-
matieborden (korte teksten en veel illustraties)
worden geplaatst in de smederij. Er wordt infor-
matie gegeven over de smederijen van Elburg,

in het bijzonder over smederij De Hoefhamer.
Verder vertelt één bord over de heilige Eligius

en een ander over de werking van blaasbalgen
enz... Voor bezoekers is er nu ook op het tus-
senzoldertje van alles te bekijken en te lezen.

Op vrijdag 27 oktober jl. legden Jacqueline Kluin
en Kor de Weerd een bezoek af aan de smederi]
en overhandigden namens Univé een symbolische
cheque ter waarde van € 500,00 aan voorzitter
Henk Hulst. Het bestuur is Univé Stad en Land
zeer erkentelijk voor de financiéle ondersteuning!

Nog meer bezoek

Op vrijdag |4 september jl. kreeg De Hoef-
hamer de commissaris der Koningin van
Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, op
bezoek samen met het College van B.enW.
van Elburg en meerdere ambtenaren. De heer
Comnielie was zeer geinteresseerd en sprak zijn
waardering uit over de plannen van de stichting
om de smederij te behouden. Het bestuur
verraste de heren met een fles origineel Hoef-
hamerbier. Veertien dagen later kwam de heer
J. Lantinga van het NGK (Nederlands Gilde van
kunst-, sier- en restauratiesmeden) naar Elburg.
Qok hij was onder de indruk van het interieur
van de smederij en van de toekomstplannen
van het bestuur. Hij zegde zijn hulp toe bij het
realiseren van die plannen Inmiddels is onze
stichting donateur van het NGK geworden.



Hoefsmid Veldkamp beslaat een paard
in de Smedestraat

Hoefsmid

Hiervoor is een aantal malen melding gemaakt
van plannen. Deze plannen hebben natuurlijk
betrekking op de exploitatie van de museum-
smederij maar ook op de verdere inrichting.
Die inrichting betreft de zolderverdieping.
Boven de smederij bevindt zich namelijk

een mooi zoldertje met een prachtige eiken
kapconstructie. Het zou jammer zijn niets

met deze ruimte te doen.Vandaar de plannen!

Het bestuur heeft onlangs besloten dat er op
de zolderverdieping een permanente tentoon-
stelling ingericht gaat worden met als thema:
de hoefsmid. Dit thema is logisch want niet
voor niets heet de smederij De Hoefhamer.
De eerste smeden waren klaarblijkelijk hoef-
smeden. Daarbij komt dat het een mooi over-

zichtelijk onderwerp is waar - naar het bestuur

hoopt - voldoende belangstelling voor is.
De doelgroep, het hele hippische
gebeuren in Nederland, is in ieder
geval groot genoeg,

Natuurlijk is het bestuur al maanden
geleden begonnen met fondswerving
en als de voortekenen niet bedriegen,
komen de benodigde financién op
tafel,

Wanneer alles mee zit zal tijdens
de OMD 2007 hoefsmid Hoefnix
van het Gallische dorp van Asterix
en Obelix de bezoekers van alles
vertellen over zijn vakgebied. In een
volgende convocatie hoort u hier
meer over.

Origineel geschenk

December is dé maand van Sinterklaas en
Kerst. De één geeft kadootjes ter gelegenheid
van de verjaardag van de goedheiligman,

de ander legt ze onder de kerstboom maar
- (bijna) iedereen wil graag een origineel
geschenk geven.

Beste donateur, het bestuur helpt u daarbij:

- U maakt een familielid en/of vriend donateur
van onze stichting voor €15,00 per jaar.

- U geeft hem/haar de bijbehorende en
zeer fraai verpakte vreugdewipper en
Hoethamer Nieuws Nr. 3

- U ontvangt zelf als dank een fles
Hoefhamerbier, ook niet te versmaden.

- En het bestuur krijgt maar wat graag nieuwe
donateurs kado, want die zijn nog steeds

heel hard nodig voor een sluitende

exploitatie.

Op die manier krijgt iedereen een
origineel geschenk! U kunt de vreugdewipper,
Hoefhamer Nieuws Nr. 3 en het Hoefhamer
bier afhalen bij de museumsmederij in de
Smedestraat en wel op | en 2 december
en op 22 en 23 december van 13.00 uur
tot 17.00 uur Daar moet u ook de door
u geschonken donatie voor 2007 betalen!

LAAT HET VUUR WEER BRANDEN

NB: Mocht u alleen maar een vreugdewipper
(G €3,00) enlof een fles Hoefhamerbier

(6 €2,00) willen kopen dan kan dat natuurlijk
ook tijdens de bovenstaande middagen.
Ook daarmee steunt u de stichting.

Fles Hoefhamerbier met vreugdewipper

Cursus smeden

Onlangs is de eerste officiéle beginnerscursus
begonnen onder leiding van cursusleider H.
Smit. De drie cursisten bekwamen zich gedu-
rende tien avonden enthousiast in het aloude
smidsambacht. De kosten bedragen €150,00
p.p. voor de tien cursusavonden (van 19.00
uur tot 21.30 uur) inclusief koffie, gebruik van
gereedschappen en materialen en een fraai
cursusboekje. Mocht u belangstelling hebben
voor een dergelijke cursus, geef dat dan even
door aan het secretariaat van de stichting:
Jufferenstraat 19 8081 CP Elburg, Tel: 0525
681548. mail: tbergstra@xs4all.nl. De tweede
cursus start waarschijnlijk in februari 2007.

De lelijke smidsvrouw

Over de Eligius, patroonheilige der smeden,
doen meerdere wonderbaarlijke verhalen de
ronde. Hier volgt het verhaal van onze heilige
en een lelijke smidsvrouw: ‘Eligius wandelde langs
de wegen en gebruikte daarbij een stok.Toen
hij een greppel over moest, brak de wandelstok
bijna. Eligius zocht naar een smederij waar men
er een ijzeren band omheen kon leggen, zodat
hij de stok weer kon gebruiken. Toen hij een
smid gevonden had en hem vroeg het karweitje
op te knappen, kreeg hij een nors antwoord.
Voor zulk prutswerk had de smid geen tijd.
Eligius verliet de smidse en trof buiten een
stokoude vrouw, die hem vertelde dat de smid
altijd al een verwaande en hovaardige man was
geweest, maar dat het zou helpen als zij hem
zou aanspreken met de titel ‘baas boven baas'.
Eligius volgde de raad op, de smid maakte de
stok en Eligius bedankte hem. Maar voordat hij
weg ging riep hij de oude vrouw naar binnen,
greep haar rond de middel, hield haar even
boven het laaiende smidsvuur en zette haar als
een jonge maagd weer op de grond. Eligius ging
met haar naar buiten en ieder ging zijns weegs.
Nu had de smid een vrouw, die z¢ lelijk was dat
hij haar aan niemand durfde te laten zien.

Na het vertrek van Eligius haalde hij haar op en
deed met haar wat hij de heilige met de oude
vrouw had zien doen. Maar haar kleren vatten
vlam, zij jammerde verschrikkelijk en tenslotte
was ze aan één kant helemaal verkoold.

De smid wist in zijn wanhoop niets anders te
doen dan haar over het aambeeld te leggen
om er met zijn hamer nog enig model in te
slaan. Maar hij maakte alles nog erger dan het
al was. Toen vloog hij naar buiten en zag in de
verte nog juist de heilige. Eligius ging op zijn
verzoek terug naar de smederij, maar toen hij
de smidsvrouw zag, schudde hij het hoofd en
zei dat het voor hem onmogelijk was van zulk
prutswerk nog iets goeds te maken.
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